Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van

mevrouw
Lydia Deleersnijder

echtgenote van
de heer Remi Vanluchene (129.12.2011)

Lydia werd geboren te Hulste op 4 september 1932

en is thuis van ons heengegaan op 20 juni 2024.

Het afscheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de aula van het
uitvaartcentrum Vanwynsberghe, Sint-Michielsweg 11 te Kuurne,
op donderdag 27 juni 2024 om 10.30 uur.

U krijgt de gelegenheid tot groeten na de plechtigheid.
Daarna wordt Lydia herenigd met haar echtgenoot op de begraafplaats te Hulste.
Een vaarwel, een stil moment, een laatste groet kan in de

rouwkamer van Begrafenissen Vanwynsberghe, Sint-Michielsweg 11 te Kuurne,

iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur, zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Dit melden u:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Jean-Pierre en Dorine DATH - VANLUCHENE
Sébastien DATH

Jean-Luc en Claudine GERARD - VANLUCHENE
Patrice en Elodie CAREZ - DUFOUR
Cyril
Emile

Louise

Patrick en Ria DEDOBBELAERE - VANLUCHENE
Kevin en Kim DEDOBBELAERE - VANHULLE
Owen

Oona

Marlies DEDOBBELAERE

De aanverwante families:

DELEERSNIJDER, DEVOS, VANLUCHENE en DEVOLDER.

Een woord van oprechte dank aan allen die Lydia met toegewijde en liefdevolle

zorgen hebben omringd, in het bijzonder haar huisarts Dr. Luc Deryckere en de thuisverpleging.

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Begrafenissen Vanwynoberghe Wim - Kuurne 056/71 65 25



